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Sinds 2009 worden via de Stichting RKVV DEM steunt Ethiopi€ een aantal kleinschalige
projecten in het Afrikaanse land Ethiopié gesteund en gefinancierd. Deze stichting is
opgericht door spelers en oud-spelers (veteranen) van de Beverwijkse voetbalvereniging
RKVV DEM, waaronder de uit Ethiopié afkomstige priester Kaleab Masresha. In mei 2009
hebben 19 deelnemers een eerste bezoek gebracht aan Ethiopié. Inmiddels heeft in april 2010
een delegatie van vijf spelers een vervolgbezoek afgelegd. Door middel van deze nieuwsbrief
willen wij onze sponsors en overige belangstellenden graag nader informeren over de
voortgang van de projecten die in Ethiopié zijn opgestart.
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Eén van de klassen van Hiberet Nieuwe opbergkasten

Hiberet Kindergarten

Dit is een kleuterschool en kinderdagverblijf voor circa 300 kinderen in één van de
sloppenwijken van Addis Abeba. Voor deze school zijn in 2009 de verouderde, metalen en
houten stoeltjes vervangen door kleurrijjk plastic meubilair. Daarnaast werd een
kopieermachine aangeschaft en zijn alle zes klassen van de school voorzien van nieuwe
schoolborden en opbergkasten. Voor de kinderen die tussen de middag op school nog moeten
slapen, werden stevige metalen stapelbedden en matrassen geregeld. De kinderen hoeven nu
niet langer meer op vieze matrassen op de grond te liggen.

In mei vorig jaar is eveneens door het voetbalteam de speeltuin flink onder handen genomen:
alle speelwerktuigen werden schoongemaakt, in de primer gezet en in de kleuren van de
Ethiopische vlag: rood, geel en groen geschilderd. Na overleg met de schooldirectie zijn voor
deze school de prioriteiten voor 2010 vastgesteld: de aanschaf van werk- en
opdrachtenboekjes voor de kinderen en de investering in twee boilers, waardoor de school in
de toekomst ook over warm water kan beschikken.

Naar verhouding is Hiberet nog een ‘rijke” school. Dit jaar is ook een andere kleuterschool in
Addis Abeba financiéle hulp toegezegd. Deze school bevind zich in de wijk Kolfe Keraniyo.
Op deze school zitten circa 250 kinderen in drie donkere klassen, waarvan de muren en het
dak uit metalen golfplaten bestaan, zonder ramen, zonder sanitaire voorzieningen, vrijwel



zonder leerhulpmiddelen. Er zijn contacten gelegd met de Stichting FIDA die met gelden van
sponsors uit onder meer lerland, begonnen is aan de bouw van een nieuwe school. Er was
evenwel nog geen geld voor de realisatie van een adequate water- en sanitairvoorziening.
Afgesproken is dat via onze Stichting deze belangrijke voorziening alsnog gerealiseerd zal
gaan worden.

Met 80 kinderen in een 'klas'... Een school van golfplaten

St. Luke’s Catholic Hospital

In april 2010 werd het St. Luke’s Catholic Hospital bezocht. Na bezichtiging van dit 10 jaar
oude ziekenhuis, dat door een aantal kordate zusters uit de V.S. en Argentinié wordt geleid,
maakten we uitvoerig kennis met een tweetal studenten: Kuri Tadelle en Mulatu Dendir. Dit
zijn leerling-verloskundigen die in oktober 2009 met hun driejarige studie zijn begonnen en
die hun steentje willen bijdragen aan het terugdringen van het hoge percentage moeder- en
kindsterfte in Ethiopié. De volledige studiekosten inclusief kost en inwoning worden door de
Stichting RKVV DEM steunt Ethiopié betaald. Op Koninginnedag werden, samen met de
Aartsbisschop van Ethiopié die ook in het ziekenhuis op bezoek was, de sponsorcontracten
met de studenten getekend. Tenslotte werd een financiéle bijdrage aan de zusters overhandigd
om het voetbalelftal (er werken circa 300 personeelsleden in dit ziekenhuis) weer een nieuwe

impuls te geven.

De twee gesponsorde leerling-verloskundigen St. Luke's Catholic Hospital



Centrum dagopvang gehandicapten

In samenwerking met de MOV-groep van de Parochie Castricum/Bakkum en de organisatie
Cordaid (Vastenaktie) wordt gewerkt aan de realisatic van een nieuwe droom: een nieuw
centrum voor dagopvang van gehandicapte meisjes en jonge vrouwen in Welkite, een stadje
op circa 100 km ten zuidwesten van Addis Abeba. In Ethiopi¢ zijn relatief veel
gehandicapten. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte medische voorzieningen en de
armoede. Vrouwen, en in het bijzonder gehandicapte vrouwen, hebben in Afrikaanse landen
doorgaans een achterstandspositie. Voor een aantal van deze meisjes en jonge vrouwen willen
we een veranderingsproces op gang brengen. We willen ze in de gelegenheid stellen op zoek
te gaan naar hun eigen talenten en ze zo uit hun isolement halen. Met een aantal
vertegenwoordigers van de katholieke kerk zijn nieuwe, waardevolle contacten gelegd. Er is
al een gebouw beschikbaar, dat drie maanden geleden is opgeleverd. Met Bisschop Musie en
Abba Teshome (secretaris-generaal van het Bisdom Embidir, waaronder Welkite valt) zijn
verkennende gesprekken gevoerd hoe de lokale organisatie het beste kan worden opgezet. We
gaan nu eerst de plannen inclusief passende begroting op papier uitwerken.

Sponsoring van 50 kinderen

Sinds 2009 is het team van DEM Veteranen samen met kapelaan Kaleab gestart met de
financiéle sponsoring van 50 kinderen. Per kind wordt € 40,- per jaar betaald voor de aanschaf
van een schooluniform, contributie aan het boekenfonds en bijdrage in de kosten van
levensonderhoud van het gezin waarin het kind woont. In april werd bij de ouders van Kaleab
thuis een feestelijke ontmoeting met deze kinderen geregeld. Met de steun van gulle sponsors
vanuit Nederland ontvingen alle kinderen een fraaie rugtas, gevuld met papier en pennen.

Rugtassen uit Nederland Een aantal kinderen die we naar school helpen

De Stichting RKVV DEM steunt Ethiopié heeft zich gecommitteerd deze groep kinderen voor
een minimale periode van 5 jaar naar school te helpen. Daarnaast wordt de komende maanden
onderzocht hoe we de ouders of verzorgers van die kinderen op basis van microfinanciering
aan het werk kunnen helpen, waarmee de financiéle basis van het gezin waarvan het kind deel
uitmaakt, structureel kan worden verbeterd. Inmiddels hebben die ouders hun plannen bij
kapelaan Kaleab ingeleverd en gaan we de haalbaarheid van die plannen toetsen.

Ondersteuning sportactiviteiten kinderen in Tullo
In Tullo, een dorp in de omgeving van Hawassa, circa 300 km ten zuiden van Addis Abeba,
wonen veel mensen in hutten. Ze leven doorgaans van de landbouw. Met een paar koeien,



geiten, ezels en een stukje land tracht men wat inkomsten te verwerven en daarmee een
acceptabel bestaan op te bouwen. De onderlinge saamhorigheid tussen mensen is groot. Ze
proberen elkaar waar mogelijk te helpen: 'heb jij vandaag geen eten, kon dan maar bij mij.
Misschien moet ik me morgen wel tot jou wenden...".

Een groot aantal kinderen uit Tullo wordt buiten schooltijd opgevangen door enkele nonnen
van de congregatie Ursulijnen, een van oorsprong Italiaanse congregatie. Zij trachten de
kinderen onder meer door sport bijeen te brengen en te motiveren. Zelf hebben we aan den
lijve mogen ervaren dat er veel voetbaltalent in Tullo rondloopt. De zusters hebben via de
Stichting RKVV DEM steunt Ethiopié een budget gekregen om voor 30 kinderen nieuwe
voetbalschoenen, -tenues en ballen te kopen. Tevens werd door de Stichting in Addis Abeba
een tafeltennistafel en -benodigdheden aangeschaft, die inmiddels netjes in Tullo zijn
afgeleverd.

Kinderen uit Tullo Een nieuwe tafeltennistafel voor Tullo

Duurzame oplossingen realiseren

Vanaf het begin hebben de spelers van DEM Zaterdag Veteranen het standpunt ingenomen
dat er niet op ad-hoc basis steun moet worden verleend. Zo mogelijk willen we jaarlijks naar
Ethiopié terugkeren om duurzaam iets voor het geboorteland van kapelaan Kaleab te kunnen
betekenen. Deze tweede reis konden we een aantal 'oude bekenden' weer in de armen sluiten
en mochten we vanuit het rijke Nederland opnieuw aan onze kleinschalige projecten werken.
Uiteraard kan dit alleen met behulp van onze particuliere en zakelijke sponsors die ons sinds
de start in maart 2009 geweldig hebben gesteund. De voorbereidingen voor een derde reis (in
2011) zijn inmiddels gestart. Ondertussen houden we via kapelaan Kaleab, zijn
contactpersonen en op basis van levendig e-mail verkeer de lijnen kort.

Er valt nog heel veel meer te vertellen over het bijzondere Afrikaanse land Ethiopié: de
culturele verschillen, de prachtige natuur, de gastvrijheid en vriendelijkheid van de bevolking,
de drukte van mensen en beesten op de over het algemeen uitstekende wegen, de lokale
spijzen... Hoewel de afstand geografisch vele duizenden kilometers groot is, zijn Ethiopi€ en
Nederland bij de spelers van DEM Zaterdag Veteranen in het hart nauw met elkaar
verbonden. Samen werken aan de projecten in Ethiopié geeft méér dan alleen een goed
gevoel. De teamgeest is er beslist door aangewakkerd! Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.
Integratie kan zo ook heel bevrijdend werken: met respect voor die ander ontdekken dat de
wereld niet ophoudt buiten Nederland!



Hutten in Tullo Voorbereidingen voor de injerra

Uiteraard is uw financiéle steun bij de realisatie van onze projecten van harte welkom! Weest
u ervan overtuigd dat elke Euro volledig aan de realisatie van de projecten wordt besteed. Uit
ervaring weten wij hoe blij kinderen zijn, als ze naar school geholpen kunnen worden. Maar
tijdens onze bezoeken tonen ook hun ouders of verzorgers telkens hun grote dankbaarheid.
Samen het verschil maken! Het rekeningnummer van de Stichting RKVV DEM steunt
Ethiopié te Beverwijk is 61.62.13.298.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.demsteuntethiopie.nl.

Dank voor uw belangstelling voor het lezen van deze nieuwsbrief. Namens de Ethiopische
medemens, dank uiteraard ook voor uw financiéle steun!

We houden u ook in de toekomst graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Bestuur Stichting RKVV DEM steunt Ethiopié



